Congregationele namiddag 13 november 2023

Theresia van Lisieux door EH Piet Capoen.

Met bijna alle zusters van het Convent van Betlehem,
kwamen we op maandag 13 november samen in Duffel
1897 om te luisteren naar de conferentie over
Theresia van Lisieux door pr. Piet Capoen.
Aan de hand van veel PPT projecties volgden we de spreker.

1873

Als een zandkorrel verborgen
in de wereld

Spiritualiteit van Thérese van Lisieux




Thérese had een mooi en kort leven. Het was de bedoeling van deze namiddag ons aan te laten voelen dat haar
manier van leven nog zeer inspirerend is voor de hedendaagse mens. Zijis ‘een influencer’ zoals men nu zegt en
dat is ze uiteraard ook zo voor zusters. Zij geeft zin en richting aan het leven van velen.

Alleen maar

VOOr Vandaag
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Thérese worstelde met geloofs- en levensvragen, met problemen in de kerk en gezinsverhoudingen. Zeer herkenbaar
vandaag. Leef nu, niet in het verleden, en niet in een onhaalbare toekomst’. Het was de spiritualiteit van de Kleine Weg.
Velen van ons kenden Theresia met naam en enkele grote trekken maar nu is ze meer concreet geworden voor ons,
ook mensen in een nieuwe tijd.
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Dit is geen gemakkelijke weg, maar
een weg (van en) naar Emmaiis,
naar de diepte van het bestaan. Na
het beluisteren kan het moment er
zijn om woorden van verheldering
en onderscheiding te spreken,
woorden die alles plaatsen binnen
een groter geheel. Een groter
geheel dat ruimte is tot zingeving,
heling en genezing van het
gekwetste, het gewonde.







