
Op zondag 16 juni om 7u50 vertrokken 17 zusters van ons Convent op bedevaart met 

de vroegere ziekenzorgorganisatie Antwerpse Kempen. Wanneer we goed op weg waren 

bad begeleider Robert een morgengebed en liet enkele mooie liederen horen.

Dwars door België kwamen we tijdig aan voor de Internationale Eucharistieviering van 

10u30.  Er was een Triduüm bezig met deelnemers uit Limburg.  Het was een stemmige 

viering waar ook Oosterse christenen aan deelnamen.  Aansluitend volgde een echt 

Belgisch middagmaal.

Om 15u was er lof en ziekenzegening.  Er werd gezongen en gebeden in de 

3 landstalen.  Alles verliep rustig en stemmig.  Bij een tas koffie en een stuk vla konden 

we nog wat nababbelen.  Wegens de weersomstandigheden konden we geen activiteiten 

meer doen en vertrokken we vroeger naar huis.  Weer had begeleider Robert een mooi 

avondgebed klaar, enkele liederen en een ludieke noot om af te sluiten.  

Dankjewel voor deze fijne dag!
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