’Negen trappen van eenvoud’ - Maria Van Hout

Tien jaar geleden kwam ons boek Ontvangen om te geven rond de spiritualiteit van Maria van Hout tot stand.
Dus: hoog tijd voor een ‘opfrissing’. Lieve Uyttenhove, auteur van het voornoemde boek
vonden wij bereidt om op 27 april een lezing te geven.
Vertrekkend vanuit Notities van verzamelschrift van Kalckbrenner, de prior van de Keulse Kartuizers,
leerden we Maria van Hout (ca. 1470-1547) kennen als geestelijke begeleidster.
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Wat zij Kalckbrenner probeerde bij te brengen was de noodzakelijke grondhouding van eenvoud om te komen tot een
innige relatie met de Heer. Rond deze grondhouding schreef Maria van Hout een werk Neun Stufen der Einfacheit (Negen
trappen van eenvoud) dat jammer genoeg verloren ging. Wat van dit boek overbleef zijn enkele citaten die hier en daar
werden opgenomen.

Wonder toch hoe Maria van Hout grote figuren als Gerard Kalckbrenner (1494-1566) en Petrus Canisius SJ] (1521-1597)

wist te beinvloeden en te begeleiden op hun geestelijke weg.
Zelf gingen we dan ook fier en met wat meer innerlijke vurigheid opnieuw huiswaarts.
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MARIA VAN HOUT (+ 1547)
Begijn en mystica
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