
Thema: Vreugde en hoop in de Psalmen

Voor deze namiddag was Luc De Visscher de gastspreker.  Hij is educatief medewerker van het Centrum Christelijk 

Vormingswerk in de Regio Vlaams-Brabant.  Voor ons Convent is hij een gekende en vertrouwde vriend des huizes.  

Het thema: ‘Vreugde en hoop in de psalmen’ was op zich al een sterke uitnodiging voor de zusters. 

Psalm 1 en psalm 42 werden uitvoerig en op een boeiende manier toegelicht. Psalm 1 is in zekere zin de inleiding 

op het hele psalmboek. Psalm 42 is de eerste psalm van het tweede boek.  Psalmen bidden is in gesprek gaan met 

jezelf en met God.  Ze leren de mens te bidden en zijn leven te richten op God en de wereld. 

Ze zijn de ademhaling van het spirituele leven. 

De kleurrijke etsen in deze ppt zijn van de hand van de joodse kunstenaar Marcus van Loopik.

Psalm 42

Psalm 1
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Inwijding in de
psalmen

Lectuur van
Psalm 1





Durf los laten 

Psalm 1

Gelukkig is de man die over 

zijn Tora nadenkt

Dag en nacht

Wanneer mag ik komen 

en mij laten zien voor

het aangezicht van God

Tussen hoop en 

twijfel            Psalm 42



In de joodse 
(Hebreeuwse) traditie:

Psalmen behoren 
tot de ‘Chetubim’

Een antwoord van 
de mens op het 
woord van God

In de christelijke 
(Griekse) traditie:

Psalmen behoren 
tot de ‘poëtische’ 

boeken

Bevatten vragen 
van zoekende 

mensen

Plaats in de Bijbel en de traditie



Geluk is te vinden in de vreugde en
de verdieping van de wet van de
HEER.



Wee de zondaar die twee wegen bewandelt! (Jezus Sirach 2,12)

Twee wegen

DE WEG

Ik ben de man van twee wegen de weg naar u toe, het pad van u af.

Ik zie u als regen in het regent terwijl het werkelijk niet regent.

Ik overweeg voortdurend de richting: hoe bereik ik het stromende water

waar ik mij als een boom opricht? 

Welk pad moet ik gaan, welke weg?

Als ik aan het water een boom ben, fris in de regen, dan ken ik uw weg.

uit: ANTON ENT, Man van twee wegen



Doordenkers

Psalmen sluiten aan bij de 

menselijke grondervaringen 

van lief en leed.

Deze ‘mensendingen’ zijn in 

de Schrift opgenomen.

Hierdoor zijn ze ook deel 

geworden van het woord dat 

God aan de mens geeft.

Daarom zijn psalmen heilige 

of ‘geïnspireerde’ teksten.



Ontmoeting onder elkaar met een tasje koffie en gebak


