
Bedevaart naar Banneux 15 juni 2025

Drievuldigheidszondag mogen vieren in het heiligdom te Banneux

was uniek. Van overal kwamen bedevaarders toe in de grote 

Mariakapel om er samen de internationale hoogmis te vieren.  

Zusters en broeders met elkaar verbonden in het hart van 

de Drie-ene God en met Maria, de Maagd der Armen.







Na de viering werden we verwacht in de 

Hospitaliteit waar wij, pelgrims van 

Antwerpen-Kempen in het gezelschap 

vertoefden van pelgrims uit Limburg. 



We genoten van een 

verzorgd middagmaal, 

vriendelijk opgediend door 

ijverige vrijwilligers,



In de namiddag vulde iedereen zijn tijd zelf in. De ene bad een rozenhoedje bij de plaats van de verschijningen, dicht bij 

het huis van Mariette Beco; anderen gingen naar de Bron of gingen naar de aanbiddingskapel.  Daarnaast kon je ook een 

souvenirwinkel bezoeken of een wandeling maken.  Het weer was  uitstekend.



Te 15.00u was iedereen terug in de grote Mariakapel voor de Lofzang en de  Ziekenzegening.  Een verzorgd liturgisch 

moment met aan het einde de individuele zegening van de zieken. Mooi en hartversterkend.



In de Hospitaliteit sloten we de namiddag af met koffie en een overheerlijk stuk taart.  

Met opgewekt gemoed en vol van hoop keerden we terug naar huis. Om daar onze pelgrimstocht verder te zetten onder 

de hoede van Maria, de Maagd der Armen.  


