
Dag van het beraad

Maandag 23 juni om 11u00 samen Eucharistie gevierd, 

voorgegaan door priester Dirk De Gendt.

Als pelgrims van hoop in de namiddag gestart met o.a. het gezongen refrein 

van de hymne van het jubeljaar.

Met een hartelijke groet werden we verwelkomd door zuster Yvonne De Gryse.



De congregatie telt nog vierenvijftig zusters en wordt geleid door de algemeen overste en 

drie beleidsverantwoordelijken, die ieder om beurt hun beleidsdomein kwamen toelichten. 

Heel interessant!





Oef, koffiepauze!



Opdracht na de lekkere koffie: gesprek in kleine groep.  

Hulpvragen: Wat doet mij hoopvol leven en handelen? 

Heel zinvol ingeleid door zuster Karine.

Met een slotwoord van dank aan iedereen sloot 

zuster Yvonne deze vruchtbare namiddag af.  

De hymne van het Jubeljaar, gezongen als een 

zegengebed voor onderweg, 

vond weerklank in ons hart.




