
Feestelijke congregationele dag
Op maandag 9 september 2024 kwamen alle zusters samen voor de eerste congregationele dag. Dit jaar was het een 

bijzondere dag want het algemeen bestuur van de congregatie was herkozen en dat moest gevierd worden.



Deze dag was meteen ook de start van een nieuw werkjaar met als thema: Pelgrims van Hoop. Vooreerst kregen de zusters een 

ruim verslag over het beraad van 17 juni 2024.  Daarna werd het programmaboekje voor 2024-2025 overlopen.  

Een mooie powerpointmontage  samengebracht en geprojecteerd door zr. Marie-Therese sloot de voormiddag af.  





In de namiddag volgde een feestelijke 

eucharistieviering voorgegaan door pr. Dirk 

De Gendt, waarna een gezellige maaltijd volgde.

De banner die aan de ingang van het Convent op 

de Kerkstraat hangt wordt nu :

Hoopvol onderweg.










